
We leven niet in een ideale wereld  

waarin alles pais en vree is 

Dat is nog zwak uitgedrukt 

Dagelijks worden we geconfronteerd  

met de verwoestende gevolgen van mensen  

die zwichten voor de verleiding  

om geld en macht in te zetten voor eigen voordeel  

Jezus laat de tegenovergestelde houding zien  

en zet ons daarmee voor een beslissende keuze 
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PAROCHIE HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE 

 

LIED BIJ AANVANG (melodie Lam Gods dat 

zo onschuldig, Gvl 630) 
 

Heer, laat uw Woord ons leiden, 

dat ons door alle tijden 

uw boodschap doet verstaan; 

Heer, wil met uw genaden 

uw kind’ren overladen, 

opdat wij veilig tot U gaan. 

 

Gij zijt de Weg en Waarheid. 

Schenk ons in volle klaarheid 

uw Woord als daag’lijks brood. 

Geef ons uw licht en leven. 

Leer ons aan ieder geven 

uw grote liefde tot de dood. 
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KYRIE MIS XVII Gvl 805 
(in te vullen door het koor) 

 

Kýrie, eléison. Kýrie, eléison. 

Christe, eléison. Christe, eléison. 

Kýrie, eléison. Kýrie, eléison. 

 
Heer, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons 

Heer, ontferm U over ons 

 

 

 

GEZONGEN PSALM 51 
KOOR VERSEN – GvL 51’ (blz 89) Vers 1 en 2 

 

God, herschep mijn hart, 

herschep mijn hart, maak het zuiver. 

 

Wees mij God, in uw goedheid genadig, 

neem in uw oneindig erbarmen, 

mijn overtredingen weg. 

 
God, herschep mijn hart, 

herschep mijn hart, maak het zuiver. 

 

Zuiver mij geheel van mijn zonde, 

reinig mij van wat ik misdeed. 

 
God, herschep mijn hart, 

herschep mijn hart, maak het zuiver. 

 

 

EXTRA! Looft de Heer  

voor het Evangelie 

Gvl 257 
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VOORBEDE 
GvL 361 

Acclamatie: 

Heer onze God, wij bidden u verhoor ons 
 

 

OFFERANDELIED melodie GvL 407 

PAS op, tekst wijkt af, dus zingen vanuit 

boekje! 
 

Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 

de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 

 

De schepping die voor ons gesloten was 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 

O zoon van David, wees met ons bewogen, 

het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

 

Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 

Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 

Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 

Ons is een loflied in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 
 

PREFATIE 
Eventueel gezongen naar GvL 281 

 

SANCTUS 
Mis XVII Gvl 817 

 

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus sabaoth. 
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Door Hem en met Hem en in Hem 
Amen 

zal uw Naam geprezen zijn, 

Heer, onze God, almachtige Vader 
Amen 

In de eenheid van de heilige Geest, 

hier en nu en tot in eeuwigheid. 
Amen 

 

 

BREKING HEILIG BROOD 
(in te vullen door het koor) 

MIS XVII GvL 825 

 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: Dona nobis pacem. 

 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Geef ons de vrede. 

 

   COMMUNIEZANG 
(melodie: O Hoofd vol bloed en wonden) melodie Gvl 511 

 

De Heer zal ons bevrijden, Hij neemt ons leven aan, 

voor nu en alle tijden,  dat wij in vrede gaan. 

Hij zegt: ik zal verhoren, wie roept en mij verwacht. 

Zijn naam gaat niet verloren,  in ’t holle van de nacht. 

 

Door vasten en versterving, door water en woestijn, 

geleidt ons zijn ontferming en voert ons aan het eind. 

De gouden straten binnen en door de gouden poort, 

zo laat ons Gode dienen  en vragen naar zijn Woord! 

 

Heer, boven alle machten,  gij hebt u steeds ontfermd. 

Wees thans ons weer indachtig,  

uw schepping onbeschermd. 

De wereld gaat ten gronde, gedenk uw mens, o God! 
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En red ons van de zonden, en red ons van de dood. 

 

Na de rust gevolgd door 

Attende Domine, vers 1 en 2 

Naar Gvl 844 (of muziek op gewone noten zoals in map/los 

papier) 

 

 

SLOTLIED Gvl 432 (dus NIET op melodie van God 

Groet U zuiver...) 

 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

is leven van genade buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden die ’t ons heeft voorgedaan. 

 

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

is komen uit het water en staan in de woestijn, 

geen god onder de goden, geen engel en geen dier, 

een levende, een dode, een mens in wind en vuur. 

 

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd, 

de dagen en de nachten, de honger en de dorst, 

de vragen en de angsten, de kommer en de koorts. 

 

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt: 

de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde de duivel wederstaan. 

 


